
Van de kerkelijk werker 

Een troostvol nieuw begin  

Hoe vaak is het gezegd en heb je het gehoord? ‘Gelukkig nieuw jaar!’. Een mooie wens aan het 

begin van het nieuwe jaar. Maar welk geluk wensen we elkaar toe, hoe concreet kun je het 

maken? En wat is geluk eigenlijk? Liever wens ik je troost toe. Geen troost om verdriet of pijn 

te effenen. Maar troost als een houvast in het nieuwe jaar. Dat we elkaar troost en houvast 

toewensen in elke denkbare situatie die komen gaat. Kortom, ik wens u en jou Jezus Christus 

toe. Dat geeft troost in leven en sterven (HC1), dat maakt domweg gelukkig (J.C. Bloem). Bart 

van ’t Ende  

Pastorale gemeente 

Gezin – School – Kerk  

Het thema is nog niet bekend, maar wel goed om alvast in uw agenda te noteren; de GSKdienst. 

Deze wordt gehouden op zondag 11 februari om 10.00 uur. De dienst wordt voorbereid samen 

met de kinderen en leerkrachten van de ds. Joh. Van de Wendeschool. Je kinderen opvoeden en 

voorgaan in geloof doen we niet alleen, maar samen! Dat willen we onderstrepen en vieren 

tijdens de GSKdienst. Alvast van harte welkom in deze dienst. Bart van ’t Ende 

 
Actie Kerkbalans 2024 

 

Actie Kerkbalans gaat weer van start vanaf zaterdag 13 tot 21 januari. Vanaf volgende week 

zal het College van Advies weer bij u aan de deur komen om de brieven weer langs te 

brengen.  

Ook uw steun is weer nodig om het financiële plaatje weer rond te krijgen.  

Want Kerk zijn kun je niet alleen. Alleen samen kunnen wij een gezonde, levende Kerk zijn. 

Namens de kerkrentmeesters alvast bedankt. 

 
  
Activiteiten winterwerk 
Zie voor data de website of Appostelapp 

  

 

 


